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Jezus is geboren 

 

maandag 25 december 2023 

aanvang 10.00 uur 
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Van harte welkom in de kerk  
van de Protestantse gemeente te Hoek 

 

 

 

Voorganger: ds. Saskia Ketelaar 

Ouderling van dienst: Addie de Bree  

Koster: Finie Herrebout 

Videowall: Hendrik-Jan Jeddens 

Muziek: Interkerkelijk koor Sjaloom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De dienst is nu en later mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Weet jij hoe laat het is? 

 
Uit het project met de kinderen: 

Elke zondag is bijzonder, maar de zondagen  
in de adventstijd zijn nog een beetje extra bijzonder.  

Dan leven we toe naar kerst. 
 

Advent is een periode van verwachten 
Bij verwachting speelt tijd een belangrijke rol: hoe lang duurt het nog? 

 
Vandaag is het zover: het feest van de geboorte van Jezus. 

 

 

 

 

Bij de symbolische schikking: 
De vierpuntige ster verwijst naar alle windstreken,  
van overal komen we samen bij het koningskind. 

Het is feest, licht, dus lichte kleuren en goud. 
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Orde van de dienst 

Sjaloom zingt vooraf 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
Bij de symbolische schikking: De ster wijst 

    de weg naar het kind 
    Een hoopgevende toekomst 

 
Dienst van de voorbereiding 

 
Aansteken van de kaars voor de kinderkring en de kaars voor Kerst  
 
Aanvangslied met Sjaloom: ‘Wij trekken in een lange stoet’ 
      Lied 506: 1 – 4         (zo mogelijk staande)  

 
Bemoediging en Groet         

 

voorganger:  Onze hulp is in de naam van God, 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
voorganger:  Zijn trouw duurt eeuwig; 
allen:  het werk van zijn handen laat Hij niet los. 

 
Drempelgebed 

 

voorganger:  Eeuwige, onze Vader. 
wij staan hier met ons verlangen naar licht, 

allen:   zie ons hier staan.  
voorganger:  Wij staan hier met dromen van vrede,  
allen:   geef ons die vrede   
voorganger:  U die Bron van leven wordt genoemd, 
allen:  doe ons weer leven, 
voorganger:  Gij die hebt gezegd: Ik zal er zijn,  
allen:   wees hier aanwezig op dit Kerstfeest. 

Amen      (daarna gaan allen zitten) 
 
Inleiding bij de dienst 
 
Sjaloom zingt: ‘Het kerstkado’ 
 
Gebed om ontferming 
 
Gloria met Sjaloom: ‘Eer zij God in onze dagen’ 
    Lied 487: 1 – 3  
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Dienst van de Schriften 
 

Gebed op Kerstfeest 
 
Met de kinderen  Maak plaats!   - met de klokkenmaker 
 
Projectlied: tekst: Erik Idema 

   muziek: Gerard van Hulst 
 

Alle dagen, alle nachten,  
in het donker, in het licht,  
is het tijd om te verwachten,  
omdat God dicht bij ons is. 

 
Nu de tijd is aangebroken 
van de koning in de stal, 
durven mensen weer te dromen 
dat de vrede komen zal 

 
 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Dagmar Elve 

 
Lezing uit de Profeten: Jesaja 52: 7 – 10  Lectrice: Margriet Rous 

 
Sjaloom zingt: ‘Joy to the world’ 
   
Evangelielezing: Johannes 1: 1 – 14   
 
Sjaloom zingt: ‘Kerstnacht boven Betlehem’ -Sela 

   

Allen: refrein Ere zij God, hoog in de hemel 
Vrede hier op aarde 
Laat ons zingen door de eeuwen 
Engelen en mensen samen  

 
Meditatie – Weet jij hoe laat het is? 
 
Sjaloom zingt: ‘Time for peace’ 
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Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Inzameling van de gaven bestemd voor: 
 

Kinderen in de knel 
 
 

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een 
onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg.  
Kerk in Actie gunt hen een beter leven en komt voor hen op. 

 
 
Gebeden – dank- en voorbeden, stilgebed,  
 tijdens de gebeden 3x zingen met Sjaloom: ‘Gij die met mensen zijt begaan’ 

 

afsluiting gebeden met ‘Onze Vader in de hemel’  - lied 371 

 
Geloofsbelijdenis op het Kerstfeest          (zo mogelijk staande) 
 

Ik geloof in God, 
die zoveel van de mensen houdt 
dat Hij met ons wilde meegaan 
door het leven van elke dag 
in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem. 
Ik geloof in het Kind van Bethlehem 
dat ook genoemd wordt Emmanuël, 
God met ons, 
Kind van vrede, verlosser van de wereld. 
Ik geloof in dit Kind 
voor wie geen plaats was in de herberg 
maar dat met zijn ouders 
samen een gezin vormde. 
Bij Hem is plaats voor allen. 
Ik geloof in zijn leven voor alle mensen 
waardoor Hij verlossing bracht 
uit de donkerte van het kwaad. 
Ik geloof, dat wij de kerstboodschap 
verder kunnen dragen 
door de kracht van de geest 
welke Hij ons heeft geschonken. 
Ik geloof in het Kerstfeest, 
elk jaar opnieuw 
en daarom in een wereld van vrede. 
Amen. 
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Zingen met Sjaloom: ‘Hoor de engelen zingen d’eer’          

    Lied 481: 1 – 3                   (zo mogelijk staande) 

 
Heenzending en zegen 

beantwoord met gesproken ‘Amen’  

 

Slotlied met Sjaloom: ‘Go Tell It on the Mountain’ 

 
Inzameling van de gaven voor Kerk & Pastoraat  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Dank aan allen die op welke manier dan ook,  

deze Kerstdienst mogelijk hebben gemaakt 

 
Een gezegend kerstfeest gewenst! 
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Jezus is geboren 
God maakt de wereld licht 
Goed nieuw in onze oren 
het straalt van ons gezicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 

Ook op facebook zijn wij te vinden! 
Protestantse gemeente Philippine – Sas van Gent – Sluiskil 

www.protestantsegemeente.nl 
 
 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta: 
www.gelovenindedelta.nl 

 

 

 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek

